: Terugkijken, leren en vooruitzien

Bevrijdingsmuseum Zeeland toont de bewogen geschiedenis
van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het museum
besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de‘Slag om de
Schelde’ Tot heden toe is er nationaal en internationaal nog te
weinig bekendheid met en erkenning voor het belang van deze
slag. De grotendeels vergeten Slag om de Schelde was de langste
en hevigste veldslag op Nederlands grondgebied. Inzet was

het op gang brengen van de scheepvaart naar de havens van
Antwerpen, waardoor de geallieerde oorlogsinspanningen van
een cruciale aanvoerlijn kon worden voorzien en het vastgelopen
offensief in West-Europa weer in beweging kon komen. De
uitkomst van deze cruciale operatie was direct beslissend voor het
verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa.

Daarnaast besteedt het museum ook aandacht aan het Bataljon
Zeeland. Dit bestond grotendeels uit oorlogsvrijwilligers die na
de bevrijding van Zeeland wilden meevechten voor de bevrijding
van Nederland en West-Europa. Na de Tweede Wereldoorlog werd
het bataljon echter uitgezonden naar Nederlands-Indié.

Vanaf 2018 kunnen bezoekers ook een kijkje nemen in het nieuwe
3 hectare grote Bevrijdingspark Zeeland. Het concept van het
Bevrijdingspark is uniek. Nergens in West-Europa is er sprake

van een dergelijke opzet. Het Park visualiseert te midden van de
Zeeuwse elementen water, strand en dijken de oorlogsperiode
1939-1945 en de Slag om de Schelde in het bijzonder. In het park
is de unieke en bewaard gebleven noodkerk uit Ellewoutsdijk
gereconstrueerd en herbouwd. Deze noodkerk werd, na het
vernietigen van de oorspronkelijke kerk door een bombardement,
geconstrueerd uit zogenaamde nissenhutten. Een tweede uniek
element is het Stiltebos, een plek waar ruimte is voor bezinning en
reflectie. Verder is het Bevrijdingspark ingericht met bunkers, een
baileybrug, versperringen, een Shermantank et cetera.

M Zurickblicken, lernen und voraussehen

Das Befreiungsmuseum zeigt die bewegte Geschichte Zeelands
wahrend des Zweiten Weltkriegs. Das Museum legt dabei ein
besonderes Augenmerk auf die “Schlacht um die Schelde”. Bis heute
wird der Bedeutung dieser Schlacht national und international zu
wenig Aufmerksamkeit und Anerkennung geschenkt. Die weitgehend
in Vergessenheit geratene Schlacht um die Schelde war die ldngste
und heftigste Schlacht auf niederldandischen Gebiet. Das Ziel war

es, die Schifffahrt zu den Hafen von Antwerpen wieder in Gang zu
bringen, um es den alliierten Kriegsanstrengungen zu ermdglichen,
eine entscheidende Versorgungslinie aufzubauen und die ins Stocken
geratene Offensive in Westeuropa wieder zu verstarken. Das Ergebnis
dieser entscheidenden Operation war unmittelbar entscheidend fiir
den weiteren Verlauf des Zweiten Weltkriegs in Westeuropa.

Daneben schenkt das Museum auch dem Bataillon Zeeland
Aufmerksamkeit. Dieses bestand zum gréBten Teil aus Freiwilligen, die
nach der Befreiung von Zeeland fiir die Befreiung der Niederlande und
von Westeuropa mitkdmpfen wollten. Nach dem Zweiten Weltkrieg
jedoch wurde das Bataillon nach Niederlédndisch-Ostindien versetzt.

Ab 2018 kénnen die Besucher auch den neuen 3 ha grof3en
Befreiungspark Zeeland besuchen. Das Konzept des Befreiungsparks
ist einzigartig. Nirgendwo in Westeuropa gibt es eine vergleichbare
Anlage. Der Park visualisiert inmitten der zeeldndischen
Landschaftselemente Wasser, Strand und Deich die Kriegszeit von
1939-1945 und die Schlacht um die Schelde im Besonderen. Im

Park wurde die einzigartige und bewahrt gebliebene Notkirche
Ellewoutsdijk rekonstruiert und wiederaufgebaut. Diese Notkirche
wurde nach der Zerstérung der urspriinglichen Kirche durch ein
Bombardement aus sogenannten Nissenhitten erbaut. Eine weitere
Besonderheit ist der Stiltebos (Ruhewald); ein Ort mit Raum zum
Besinnen und Nachdenken. Dartliber hinaus befinden sich im
Befreiungspark Bunker, eine Behelfsbriicke, Barrieren, ein Sherman-
Panzer und dhnliches mehr.

Look back, learn, and look ahead

The Bevrijdingsmuseum (Liberation Museum) in Zeeland shows
the eventful history of Zeeland during World War Il. The museum
has a particular focus on the ‘Battle of the Scheldt’ Until now, there
has been too little awareness and recognition, both nationally

and internationally, of the importance of this battle. The largely
forgotten Battle of the Scheldt was the longest and fiercest battle
on Dutch territory. What was at stake was the opening-up of the
port of Antwerp to shipping. This would make it possible to provide
the Allied war effort with a crucial supply line and allow the stalled
offensive in Western Europe to starting moving again. The outcome
of this crucial operation was directly decisive for the further course
of the Second World War in Western Europe.

The museum also pays tribute to the Zeeland Battalion. This
consisted largely of volunteers who, after the liberation of Zeeland,
wanted to join in the fight for the liberation of the Netherlands and
Western Europe. After World War II, however, the battalion was sent
to the Dutch East Indies.

From 2018, visitors can also see the new 3-hectare Bevrijdingspark
(Liberation Park) in Zeeland. The concept of the Liberation Park is
unique. Nowhere in Western Europe is there a similar layout. Set
amongst the characteristic Zeeland elements of water, beach and
dikes, the park illustrates the period of the 1939-1945 war and

the Battle of the Scheldt in particular. The unique and preserved
noodkerk (emergency church) of Ellewoutsdijk was reconstructed
and rebuilt in the park. This emergency church, after the destruction
of the original church by a bombardment, was constructed from
so-called Nissen huts. Another unique feature is the Stiltebos
(silent wood), a place where there is room for contemplation and
reflection. In addition, the Liberation Park features bunkers, a bailey
bridge, roadblocks, a Sherman tank and so on.




